Hoi! Wij zijn Amber, Floor, Sal, Nik, Luc, Casper, Jasper, Sal en Kim en samen
vormen wij het genootschap Adtlas. Adtlas is in 2022 opgericht als vertakking van
Grata Hominum en verder uitgebreid onder het gebod van een goed biertje en
trouwe vrienden. Zoals de naam verklapt zijn wij niet vies van een goede bosatlas,
maar ook zeker niet van een goed adtje uit ons Adtglas. Mischien ken je het verhaal
van Atlas al via de Griekse mythologie, maar bij deze stellen wij dit verhaal voor op
onze manier:

Er was eens een niet zo wijze man in een ver verleden,

Dit verhaal gaat over die man en zijn vele steden,

Atlas was zijn naam,

Zijn naam gaat gepaard met veel faam,

Veel verschillende plekken heeft hij gezien,

Lang voor COVID-19.

Atlas was een titaan die de strijd om Olympos leidde tegen Zeus en de zijnen
Hij nam de plaats van Kronos in omdat hij zichzelf had laten verdwijnen
Toen Zeus en de andere jongen goden als overwinnaars uit de bus kwamen
Werd Atlas gestraft en moest hij het hemelgewelf op zijn nek dragen

Atlas werd hier niet bepaald blij van

Hierdoor kwam hij op met een briljant plan

Hij hoorde over Utrecht en de Oude Dikke Dries

Plots vergat hij over zijn dramatische verlies

Naar Utrecht vertrok hij snel

Atlas zei nog snel tegen de hemel ‘Vaarwel’

Amber

Al snel merkte Atlas dat hij dorst had

Jammer genoeg had hij geen ambrosium van de goden gejat

Dan moest hij maar naar de dichtstbijzijnde plek bij de hemel om zijn dorst te stillen
Want Atlas gaat aan de drank en niet aan de pillen....

Waar is dat drankje nu ook alweer van waar het lijkt dat een engeltje op je tong pist?
Louter Belgisch bier, dat wordt niet betwist,

Leuven was zijn eerste tussenstop

Toch liever beginnen met een leuke Belg dan met een kaaskop

Amber nam hij daarom ook mee, toen hij haar tegenkwam op café

Later kwam een beetje spuitkots

Niet bepaald Atlas z’n trots

Atlas merkte één ding op

Freestylen kan Amber als geen ander

En dat alles voor een buitenlander!

Na een lekkere Stella Artois en een vega shoarma

Had Atlas zich goed bezat

En was het tijd voor een goede adt!

Casper

Na zijn dorst te lessen had Atlas het wel weer met die Belgen gehad
Want die zijn toch ook altijd veels te zat

Atlas zocht naar een exotisch oord



Meer naar het zuiden en niet naar noord

Daarom reisde Atlas naar het oude Fez

Daar ontmoette hij een tevreden jongen in een wietcafé met alleen maar jazz
Casper heette de jongeman

En Atlas vierde daar met hem tot in de late uurtjes het einde van de Ramadan
Want Casper houdt wel van een feestje bouwen

En tikt ze dan achterover, jeweetwel die gouwen

Daardoor had Casper weer eens te diep in het glaasje gekeken

En was hij aan de alcohol bezweken

Toen Casper tijdens de zwoele Marokkaanse zonsondergang weer was hersteld
Werden door Atlas de volgende wijze woorden aan hem verteld:

“Met die geringe lengte hoort af en toe een barfje leggen er gewoon bij snappie
dus trek om het af te leren nog maar een bakkie”

Floor

Atlas reisde vele landen af,

Als borrelaar was hij zeker niet laf

Na heel wat bier belandde hij op de vioer

Kijk nou, daar lag ook een andere hoer

Och wat is dit feest toch puik

Maar waarom al haar onnodige Engelse taalgebruik

Nederlands is zij afgeleerd

Maar één ding is zeker, zij escaleert

Dat is ene Floor Roll

Zij heeft het geheime formule voor heel veel lol

Atlas vroeg haar waar ze eens goed heeft gegeten

Floor dacht aan een restaurant in Siena, die obers waren niet te vergeten
Echter is Floor nu ziek en moet zij van de dokter op haar alcoholgebruik letten
Dus zal ze voor dit adtje, haar anytimer op Jasper inzetten!

Jasper

Bij Floor was het Atlas iets te nat. lets warmers en drogers, dat leek hem wel wat.
Bovendien had Atlas geen Badjas, misschien dat die in de was was

Omdat Atlas naar de zon verlangt. Ging hij met Jasper naar het Iberisch
schiereiland.

Kanoén in Portugal, wat was het leven toch een festival.

In Serra da Estelle pielde ze op de gitaar, tijdens de lange nachten daar

Skinny dippen in de rivier, natheid, met mate, bracht Atlas veel plezier.

Hoewel er cavia’s tekortkwamen, was het bij de kanoverhuur heel leuk samen.
Het is dan ook geen gek fenomeen dat Jasper weer terug wil keren daarheen.
Mocht iemand komend najaar in Lissabon vertoeven, stuur een appje en Jasper zal
aan komen zoeven.

Een rondleiding of cocktails, voor ieder wat wils.

Als voorbereiding voor je katerkakje, trek ik nu een heerlijk bakje.

Luc
Net als de Portugezen moesten de Baskelanders weer net anders dan de
Spanjaarden wezen



Atlas ging erheen want hij had niks te vrezen

Daar ontmoette hij een jongen die aan het eten was van die pinchos, allemachtig,
Ook was hij niet vies van een shotje stroh tachtig.

Atlas en Luc gingen samen naar Bilbao, de stad, niet de wielrenner,

Ook daarvan is Luc een kenner.

Dat is niet de enige sport waar hij van houdt, bovenal is dat namelijk snowboarden,
Helaas kan dat niet in deze warme oorden.

Wat daar wel kan is met mensen samen een feestje bouwen,

Want die swag is niet in z’n eentje te sjouwen.

Nu laten we Bilbao weer achter met een adtje,

Dit zijn best wat adtjes he? Achja.

Kim

Het sneeuwde en alles was bevroren

Toen Atlas en Kim hun hart aan de volgende bijzonder plek verloren
Ze reisde licht en zonder veel accessoires

Op hun vervoersmiddel een behulpzame dromedaris

Het was winter en met temperaturen onder de min 20 graden
Werden Atlas en Kim dikke kameraden

Na dagen reizen was hun eindpunt eindelijk daar

Ze kwamen uitgeput aan in het bijzondere Ulaanbaatar

Daar hebben ze allebei een bak geregeld

Onder het genot van een adtje hebben ze de nieuwe vriendschap bezegeld

Sal

Na een paar drankjes op, was Atlas dan ook echt doodop,

Of het nu de drank was of het reizen, Atlas had niet veel te eisen

Toen kwam hij iemand tegen, een grote jongen die was niet bepaald verlegen
Zijn naam was Sal, die zo lijkt op die jongen uit die film met die gehaktbal
Vervolgens had Atlas zin in een klassieke outfit

Omg zei Sal, deze plek in Plovdiv is daarvoor echt lit!

Traditionele Bulgaarse kledij waren van de partij

Leuk gezelschap van mij krijg jij er gratis bij!

Nog een laatste shotje voor de gezelligheid

En dan was het alweer tijd voor afscheid

Want Atlas moest snel door naar het mooie Utrecht

Of ‘UUUUtereg zoals Sal dat zegt

Na dit gebeuren had Atlas zich weer goed bezat

En was het alwéér tijd voor een goede adt!

Sterre

Na het vele adten lag Atlas eraf en waggelde hij door naar zijn volgende plek,
Daar zag hij een dame die zo lang was, zelfs Atlas vond dat gek.

Door heldere fjorden vervolgde Atlas zijn wereldreis,

Met zo een fijn gezelschap als Sterre voelde elke dag in Noorwegen als een
paradijs.

Oslo is een stad waar Atlas ook weer veel drinken moet,

Maar tering wat is het daar taffes duur dus Atlas bekwam bankroet.



Door het drinken van Atlas begon de wereld best wel te tollen,

En lag het aan hem of lijken die Noren verdomd veel op trollen?

In iedergeval was Atlas zijn reis door Noorwegen er een om van te genieten,
Want naast de Fjorden heeft Noorwegen menig stalactieten.

Nu na deze fijne ervaring in het verre Noorden,

Komt er een einde aan de vele mooie woorden.

Het is, je zal het al raden, tijd voor een ordinaire adt,

Nog twee van deze rakkers en Atlas ligt officieel op zijn gat.

Nik

Onze Atlas was dan zijn hemel-straf ontvlucht,

Nu stond hij onder de Utrechtse lucht,

Tezamen met negen en nog veel meer studenten, ieder op hun eigen berucht,
Maakte hij kennis met de aardse kult of klucht.

Hier droegen mensen, in zeer bijzondere staat, hun eigen hemelgewelf
Waarom zou je dat doen, dacht hij zelf.

Zwichtend ploeterden deze lui onder het ‘goud van de aarde, en blauw van de
geest..

Ik schrik hiervan, zei de titaan bedeesd.

Eén van die studenten was een jongen met bril,

Zwoegend met een stuk gewelf van centen,

Altijd vrolijk soms wat stil,

Vaak omringd door drie mallotig organiserende lustrum-studenten.

Als het regende, ontbrak aan feitelijke zon,

Zat Nik met zijn hoofd op een eiland in de mediterrane zee, in Itali€, Frankrijk, het
liefste Menton,

In ieder geval een prettig oord,

Sowieso één dat de klassiek geograaf bekoort.

Maar wat trok Atlas dan aan deze jonge circusman en de acht anderen?

Nou, in iets wat hun verenigde, vond hij het antwoord:

Onder de Sol Justitiae,

Voelde Atlas een geestdrift die hij herkende,

Dat V.U.G.S. bleek ook een eeuw(ig) durende ellende (& Feest-Bende),

Maar ook één die je niet kan laten gaan,

Het moest zo zijn, Atlas zou hier in aardse vorm ontstaan.

Om echt aan de last van het dragen van diezelfde aarde te ontwennen,

En de wereld als geograaf te gaan verkennen,

Zou hij in de vorm van negen studenten opstijgen naar het V.U.G.S.-blauw van de
geest.

Daarvoor pakte hij nog één keer z’n aardse gouden schat.

En onbevreesd,

Trok men de allerlaatste adt!



